
Deze kerk, die gewijd is aan Sint-Petrus en Sint-Paulus, is

waarschijnlijk gebouwd in de 7de eeuw en werd in 1925

herbouwd in neoromaanse en moderne Byzantijnse stijl.

Deze kerk wordt ook wel "Kathedraal van la Lys" genoemd en heeft

een aantal opmerkelijke kenmerken. Bewonder

Art-nouveaumeubilair

een crypte die 2 polychrome graven uit de 14e eeuw herbergt.

barokke koorstoelen gemaakt in 1714 door de Rijselse

beeldhouwer L. Gombette

een doopvont in Rancemarmer

Het hele jaar door toegankelijk.
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Deze informatie wordt louter informatief gegeven.

Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.

Verantwoordelijke uitgever:

Etienne CLAUDE, gedelegeerd bestuurder van info.belgie@visitwallonia.be.

© VISITWallonia Wallonie Belgique Tourisme asbl.Avenue Comte de Smet de Nayer
145000 Namen+32 (0)2 504 02 11Online: https://visitwallonia.beE-mail:
info.belgie@visitwallonia.be

De inhoud in dit document werd met de grootste zorg samengesteld door VISITWallonia.
De uitgever kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke wijzigingen
tussen de verzameling van de gegevens en de weergave ervan in dit document.

Behoudens anderluidende verklaring behoort de informatie vermeld in dit document
toe aan VISITWallonia.

Een voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor het gebruik of de reproductie
van deze informatie.

VISITWallonia behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op dit document.


