
Berencarnaval? Wees gerust, de beer is het embleem van de

stad en de carnavalsmascotte. Ontdek ze snel alle twee in

Andenne.

Sinds Karel Martel, opgevoed door zijn grootmoeder Sint Begge, op

negenjarige leeftijd een beer doodde met een hamer, is het dier

verworden tot het symbool van de stad. Het is dus niet

verwonderlijk dat hij sinds 1954 ook de mascotte is van het

Carnaval van Andenne.

De grote carnavalsstoet bestaat uit:

500 deelnemers verkleed als beer

3 reuzen: Karel Martel, Fonzi en Martin II

Evenement gepland voor de maand maart 2025

Place Des Tilleuls 15

Andenne - 5300

Contact: +32 85 84 96 40

https://www.andennetourisme.be/agenda/
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groepen majoretten

tal van regionale en internationale harmonieën

dertig praalwagens

Vanaf het balkon van het stadhuis worden door de Koning en de

Koningin van het carnaval 250 pluche beertjes naar de kinderen

gegooid.

Kom naar het carnaval van Andenne!

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.

Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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