
De oude Benedictijnenabdij van Sint-Jacob werd gesticht in

1015. De huidige kerk, gebouwd van 1514 tot 1534 is een prachtig

staaltje flamboyante gotische architectuur en vervangt de

primitieve romaanse kerk.

Je vindt er een opvallende gewelfde beuk, 14e-eeuwse koorstoelen

en prachtig meubilair, dat het gebouw tot nationale trots maakt.

Bewonder ook de fantastische glas-in-loodramen uit de 16e

eeuw die wellicht beschouwd worden als de mooiste van België.

Ontdek deze schitterende parochiekerk tijdens je bezoek aan de

Vurige Stede.

Place Saint-jacques 8

Liège - 4000

Contact: +32 4 222 14 41

http://www.fabrice-muller.be/sj

Document genere le 13/05/2024

 Sint-Jacobskerk van Luik

Eglise Saint-Jacques-le-Mineur

Beschrijving van de kerk



Deze informatie wordt louter informatief gegeven.

Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.

Verantwoordelijke uitgever:

Etienne CLAUDE, gedelegeerd bestuurder van info.belgie@visitwallonia.be.
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