
Deze mooie abdij uit 1126 is de enige in Henegouwen die niet

verwoest werd tijdens de Franse Revolutie. Ze ligt midden op het

platteland op enkele kilometers van Binche.

Je begint je bezoek via een 19e-eeuwse tuin die het voorplein

vervangt. Daarna neem je de eretrap en bewonder je de

kloostergang, de eetzaal, de oude keuken en de kapittelzaal van

de basiliek.

Je kunt ook de restanten van de tweede Abdijkerk achteraan gaan

bekijken, dat was een gotische kerk.

Een architecturaal wonder dat opgenomen is in het uitzonderlijk

erfgoed van Wallonië!

Rue Grégoire Jurion 22

Vellereille-les-brayeux - 7120

Contact: +32 473 37 13 99

https://www.abbaye-bonne-

esperance.be
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 Abdij van Bonne-Espérance in Vellereille-les-

Brayeux (Henegouwen)

Collège de Bonne-Espérance



Deze informatie wordt louter informatief gegeven.

Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.

Verantwoordelijke uitgever:

Etienne CLAUDE, gedelegeerd bestuurder van info.belgie@visitwallonia.be.
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